
       

 

TANZANIA2025: Ngorongoro, Serengeti & The Great Migration        
Unieke luxe-reis (versie 2025) – Eén van de mooiste plekken op aarde… 

Met optionele 3-dagen uitbreiding naar het mythische kruideneiland Zanzibar !   

Route : (volg mee hieronder op de kaart met de groene bolletjes)   

We starten in Arusha, onze thuisbasis. Nadien rijden we naar regio Karatu en vanaf 

daar verkennen we de Ngorongoro-krater. Dan doorrijden naar het zuiden van het 

Serengeti National Park waar we twee nachten verblijven in de buurt van Seronera. 

En dan volgt de kers op de taart : We rijden door naar het noorden tegen de grens met 

Kenya om de migratie nabij de Mara rivier te volgen.  

Bij terugkeer in Arusha kan er nog een 3-daagse naar Zanzibar geboekt worden.  

 



DAG 1 :  U vertrekt vanuit Brussel ’s avonds met Ethiopean Airlines naar Addis Abeba.  

DAG 2 :  Daar wacht een aansluitvlucht naar Arusha, aankomst rond 11u15 op Kilimanjaro 

Airport in Arusha waar u wordt opgehaald door de chauffeur van SIRINGIT VILLA, ons logies.   
In dit uniek gelegen logies runt de Belgische chef Axel Janssens de keuken en wat voor een…   

Logies :  SIRINGIT VILLA  -  Half pension – Keuken: AXEL 

 

        

 

        



    Chef Axel Janssens :             

 

Bio :  Gentse origine, studeerde af in Ter Groene Poorte (Brugge) en liep stage in enkele 

sterrenrestaurants. Na een passage in ’t Keukentje (Deurle) en keukenorganisator van het hippe 

Travel Restaurant Mosquito Coast (Gent) vervoegde hij in 2006 zijn neef Dirk, die het luxe ONSEA 

guesthouse in Arusha (Tanzania) oprichtte. In 2024 stapte Axel over naar de SIRINGIT groep.  

Axel zette daar een uniek keukenconcept op poten : de Europese fijnproeverskeuken gecombineerd 

met een “Afrikaanse touch” (met unieke Tanzaniaanse/Afrikaanse ingrediënten).               

Momenteel is hij één van de meest gevraagde chefs van Tanzania als het op topcatering aankomt 

en zijn verplaatsingen leverden hem de bijnaam “The Flying Chef” op.                                                                

Hij startte zijn eigen project, Axel Janssens Signature Catering East Africa, en onder die vlag 

creëert hij originele keukenconcepten voor diverse andere lodges verspreid in de regio. 

In 2019 bracht hij samen met fotograaf Wim Demessemaekers een uniek culinair roadbook uit 

onder de naam “A taste of Tanzania”.  

Op onze reis genieten we meermaals van AXEL zijn keuken : Uiteraard in zijn basis Siringit Villa,  

de lunch in Arusha National Park (met zijn trailer) maar evenzeer ontwierp hij gerechten én 

worden ze onder zijn auspiciën bereid in het Siringit Serengeti Camp & het Siringit Migration 
Camp waar we verder op deze reis logeren. 

       

DAG 3 :  Bij het ontbijt maak je kennis met David Meta, Francis, Vincent, Grace, James en Monica 

Elens van het DaMona safari-team dat je de volgende dagen zal begeleiden. 

 

              



David is geboren en getogen in Tanzania en door zijn jarenlange ervaring als safarigids heeft hij 

een onschatbare kennis van het land.                                                                                                    

Monica is een Nederlandse die verliefd werd op het land, de vriendelijke mensen en de 
prachtige natuur en dus bleef “plakken” zoals we dat omschrijven. 

Na het ontbijt gaan we naar Arusha National Park. Dit is het oudste nationale park van 

Tanzania. Die ochtend hebben we een game drive door dit kleine, maar mooie natuurpark met 

een enorme diversiteit.  We kunnen ook even wandelen met een gewapende ranger (walking 

safari) over de vlakte naar de lagere helling van de vulkaan Meru tot aan de watervallen.          

Dit is primair bos met ongelooflijk mooie uitzichten op de Mount Meru en omvat 7 meren, de 
Momella Lakes.  Dit is waar een van de mooiste apensoorten ter wereld leven: de Colobusaap.    

                         

           Arusha National Park met Mount Meru en op de voorgrond de Momela Lakes.  

 

’s Middags worden we ter plaatse verrast met een super-de-luxe lunch verzorgd door chef Axel 

Janssens die langskomt met zijn trailer… zo leren we hem eens kennen in alle rust          

        

                                   Lunchen in the bush… gewoon onvergetelijk !  



Rest van de dag is het genieten in de Villa…. 

Logies :  SIRINGIT VILLA  -  Half pension – Keuken: AXEL 

 
DAG 4 :   Op weg naar Ngorongoro …  
   
Rond 8 u worden we opgehaald waarna wij Arusha verlaten en op weg gaan naar Mto wa Mbu. 
Mto Wa Mbu is een dorpje dat op zeer korte afstand van Lake Manyara ligt.  Het is er altijd gezellig 
druk, want het ligt aan de doorgangsweg naar Ngorongoro Crater en Serengeti.  Maar hier verlaten 
wij de doorgaande weg en zoeken de rust op van de “Maasai villages”. 
 

Net zo beroemd als de vlaktes van de Serengeti, de Kilimanjaro, de big five of de migratie van de 

wildebeesten zijn de Maasai. Ze blijven de trotse nomadische levensstijl leiden ondanks de 

snelle modernisering van Tanzania en Kenia. 

Traditioneel zijn de Maasai-mensen herkenbaar aan hun aparte kleding (zogenaamde shuka’s). 

Als patriarchale samenleving spelen mannen een belangrijke rol in een Maasai-stam en zij 

houden zich voornamelijk bezig met het vee. Van jongs af aan worden jongens eropuit gestuurd 

om op de kuddes te passen. De waarde van een man wordt afgemeten aan het aantal runderen 

dat hij bezit en het aantal kinderen dat hij verwekt. Dit laatste is sterk afhankelijk van het 

eerste.                                                                                                                                                           

Vrouwen zijn verantwoordelijk voor koken en besteden een groot deel van hun vrije tijd aan 

kralenwerk en ze versieren hun lichaam vaak met hun creaties, zoals kettingen, armbanden en 

oorbellen. 

Wij dompelen ons onder in hun cultuur en leefomgeving, nemen een kijkje in één van de boma’s 

en wandelen in de adembenemende omgeving genaamd Silale, een uitgestrekt gebied met op de 

achtergrond de Rift Valley. Wij gaan ’s middags genieten van een “local lunch” en rond 15.30 

uur vertrekken wij naar Rhotia Valley nabij Karatu. 

            



 

 

 

Rhotia is een uniek project : een lodge annex een lagere school in een prachtige omgeving :  
 
Rhotia Valley Tented Lodge & School. We verblijven er twee nachten.  
 

 
        
 
Verblijf : Rhotia Valley, vol pension. 
 
 



 
 

   
 
                            Ons verblijf zijn comfortabele luxe-tenten op houten platforms. 

 

   
 
Met ons verblijf steunen we rechtstreeks de lagere school én een kindertehuis voor lokale kids die 
het hard nodig hebben. Alle info op :  https://www.rhotiavalley.com/the-project/  
 

 
 

https://www.rhotiavalley.com/the-project/


DAG 5 : Het eerste hoogtepunt : De Ngorongoro krater.  

Een van de meest spectaculaire natuurparken ter wereld, de Ngorongoro krater, de grootste 

caldeira of ingestorte vulkaankegel ter wereld. Na het ontbijt rijden we de grote Rift vallei op. 

Het is hier dat oost Afrika aan het afscheuren is van de rest van het continent, niet dat wij dat 

nog zullen meemaken 😉  

Daal af in de krater, er leven 25000 grote zoogdieren in de krater. De olifanten zijn meestal 

stieren, omdat de olifantenkalfjes niet mogen worden blootgesteld aan de grootste roofdieren 

populatie in Afrika. Giraffen vinden de kraterrand maar wat te steil, en die zie er dan ook niet. 

De grootste concentratie roofdieren zie je hier wel : Leeuwen, cheeta’s, hyena’s, …  en ook nog 
een 20 zwarte neushoorns, ongeveer de helft van de hele populatie van Oost-Afrika.   

 

         
 
Satelliet foto van de Ngorongoro krater, de grootste intacte caldera (ingestorte vulkaankegel)  
ter wereld.                                                                                                                                                                           
 
De krater heeft een diameter van ruwweg 20 kilometer en de kraterbodem zelf een oppervlak van 
ca. 260 vierkante kilometer.  De rand van de krater ligt ongeveer 600 meter boven de krater-
bodem;  daardoor ontstonden verschillende klimaatzones in de krater met eigen vegetatie en 
specifieke dieren.  
In het midden van de krater ligt een klein zoutmeer.   
De Ngorongoro-krater was deel van het Serengeti-natuurreservaat sinds zijn ontstaan in 1951 en 
werd in 1959 een zelfstandig natuurgebied.  Sinds 1979 staat de krater op de UNESCO-lijst als 
werelderfgoed. 
Bijna alle grote Afrikaanse dieren komen voor in de krater: zebra's, gnoes, zwarte neushoorns, 
olifanten, leeuwen, jachtluipaarden en nijlpaarden (géén krokodillen).                                                 



De gnoepopulatie in de krater neemt wel niet deel aan de grote migratie tussen de Serengeti en de 
Masai Mara.  Een opvallende afwezige is de giraffe: door hun lange nek en lange poten kunnen zij 
de steile afdaling naar de bodem van de krater niet maken. 
 

    
 
                   Prachtige beelden te zien en fotografisch vast te leggen in de krater !  
 
 

 
 
Verblijf : Rhotia Valley, vol pension. 
 



DAG 6 :   Naar de Serengeti !  
 
Rustig ontbijt en dan vertrekken we richting Serengeti National Park, een van de bekendste 
en meest gefotografeerde natuurparken ter wereld, zo’n 30.000 km2 uitgestrekt. Geniet van de 
enorme diversiteit die deze vlakte biedt, afgewisseld met koppetjes (ronde rotsformaties) 
bosjes en water.  
  

         
 
                                                            Hyena op een koppetje… 
 
 
Ons logies voor de volgende 2 dagen is het unieke Siringit Serengeti Camp en wàt voor één…  
en Axel Janssens superviseert hier eveneens de keuken !  
 
 

 
 
                             Ons knus “kampje” voor 2 dagen : Siringit Serengeti Camp 



            Hemels bedje… 
 

               De dining area…  
 



                Creatie van Axel…  
 
Verblijf : Seringit Serengeti – Vol pension 
 
 
DAG 7 :  Een zalige safari-dag in de Serengeti …  
 
 

               
 
                 De Serengeti is vooral bekend voor zijn grote groepen gnoes (wildebeest) 
 

             



 
                    Cheetah (jachtluipaard) op uitkijk… de zwaksten uitkiezen en toeslaan. 
 

                        
 
                                      Zebra, olifant, giraffe… je vind er zowat vanalles… 
 
 
Verblijf : Seringit Serengeti, vol pension. 
 
 
DAG 8 : Dagje safari, héél rustig… en op weg naar het noorden van de Serengeti. 
 
Na het ontbijt rijden we richting noordwaarts en de grens met Kenya. We verblijven vandaag 
gans de dag in het bredere Serengeti gebied, lunchen onderweg en in de namiddag komen we 
aan nabij Kogatende dichtbij de Mara rivier.  Daar bevindt zich van juni tot eind oktober ons 
unieke SIRINGIT MIGRATION CAMP   
 

               



 
 

 
 
                    Je slaapkamer…  
 

 
 
                 De lounge…   
 



 
 

 
 
                                 Fijn zitten, relaxen én tafelen… in de échte bush !  
 
 

  
 
                Onze buren…helemaal niet geïnteresseerd in ons maar in iets gans anders… 
 
 
Verblijf : Seringit Migration Camp – Vol pension 
 



 
DAG 9 :  Op zoek naar de actie en/of rustige safari beleving !  
 

 
 
 
The GREAT MIGRATION :   
 
Elk jaar trekken massa’s dieren uit de Ngorongoro Conservation Area in het zuiden van de 
Serengeti in Tanzania, omhoog door de Serengeti en over Mara rivier naar de Masai Mara regio     
in Kenya en weer terug.  Eigenlijk bewegen ze in een constante cyclus door het Serengeti-Mara-
ecosysteem, op zoek naar voedzaam gras en water.  
En ze zijn met veel, héél veel :  meer dan 1,2 miljoen gnoes en 300.000 zebra’s samen met enkele 
honderdduizenden topi- en andere gazellen.   
Deze drie groepen migrerende grazers (gnoes, zebra’s & gazelles) hebben diverse eetgewoonten :  
Als de ene groep de bovenkant van het hoogste gras eet, eet de volgende groep een deel van het 
middelhoge gras weg, totdat het uiteindelijk bijna volledig is opgegeten en de kuddes hun migratie 
moeten vervolgen. Dit betekent dat elke groep bij zijn eigen soort blijft met slechts een kleine 
overlap. De grassen van de vlaktes hebben een hoog eiwitgehalte en bevatten ook veel calcium. 
 
Deze migratie is nodig voor die dieren maar vol gevaar want er zijn nogal wat roofdieren die hun 
reis grààg zien aanbreken en hun volgen (vb.leeuwen, hyena’s…) of gewoon opwachten 
(krokodillen) . Resultaat :  jonge kalveren worden gegrepen door die roofdieren, de iets langzamer 
exemplaren worden neergehaald door leeuwentroepen, diverse dieren breken hun poten op steile 
rivierhellingen en krokodillen richten een ware slachting aan terwijl de zwakke en uitgeputte 
dieren verdrinken. 
 
De constante beweging van die gnoes, zebra’s en gazelles volgt een eeuwenoude route.                   
Na het kalven in het zuidelijke deel van de Serengeti in Tanzania reizen de dieren met de klok mee. 
Ze lopen door de Serengeti omhoog in de richting van de Masai Mara in Kenia. Tegen het einde van 
het jaar, keren ze weer terug. Je kan dus die migratie gans het jaar door gaan bekijken met start 
noordwaartse beweging april – mei, ongeveer rond juli- aug- sept de doorsteek vanuit Tanzania 
naar Kenya en tegen oktober – november de retour naar Tanzania (maar dat kan wat wisselen 
van jaar tot jaar).  



             Enkele actie-foto’s van de migratie … 
 

 
 
                      Het oversteken van de Mara rivier is telkens weer spektakel !  
 
 

 
 
             … maar dus niet zonder gevaar….  
 
 
Verblijf : Seringit Migration Camp – Vol pension 



DAG 10 :  Dagje safari op terugweg naar Siringit Camp nabij Seronera waar we nog één nachtje 
verblijven.   
 

   
 
                          Moeilijk om daar afscheid van te nemen, de Serengeti… 
 
 
Verblijf : Seringit Serengeti – Vol pension. 
 
 
DAG 11 :  Uitslapen, genieten en nadien korte vlucht van Seronera naar Arusha (local airport).  
Ons valiezen komen mee met de jeeps maar wij vliegen om de verplaatsing niet opnieuw te 
moeten maken.   
We hebben nog een afscheidsavond en één overnachting in de mooie Siringit Villa aan het 
golfterrein.  
 
           

         



 
                                           Lounge gedeelte van de Siringit villa…  
 

 
      
             Siringit Villa en zijn omgeving… een schitterende afsluiter van een onvergetelijk reis… 

   
              
Verblijf : Serengit Villa – Vol pension 



DAG 12 :   Transport naar de luchthaven, voor de terugreis of een verlenging naar Zanzibar.  

Vlucht naar Addis om 17u20 (retour in Brussel op dag 13 rond 7u15) of vlucht naar Zanzibar 

rond 12u30, aankomst om 14u00 (dag 13).  

 

OPTIE voor een privé verlenging in ZANZIBAR…    

Driedaagse  Zanzibar, het mythische kruideneiland ! (Dagen 12-13-14) 

Wie kiest voor de verlenging (een absolute aanrader) komt hier terecht :  

     

                                       

QAMBANI 5* LUXERY RESORT ligt in Michamvi vlakbij Pingwe, één der mooiste strandregio’s van 

Zanzibar, bovenop een rots uitkijkend over de eindeloze oceaan. 

Wie spreekt over Zanzibar, 

bekend als het kruideneiland, 

weet dan dat er twee eilanden 

zijn die deel uitmaken van 

Tanzania, nl. Zanzibar zélf en het 
erboven gelegen Pemba eiland. 



 

Het hoofdeiland Zanzibar (of “Unguya”) zelf is amper 37 km breed en 83 km in hoogte, met een 

oppervlakte van 1.554 km². Er wonen bijna 900.000 mensen, waarvan zo’n 53.000 in de (oude) 
hoofdstad Stone Town (of “Mji Mkongwe”), UNESCO Werelderfgoed site sedert 2000. 

De geschiedenis van Zanzibar is beïnvloed door Perzen, Arabieren, moslims, de Portugezen, en 

bewoners van het vasteland van Afrika.  Stone Town, de historische binnenstad van de hoofdstad 

Zanzibar, is een stadsdeel met slingerende lanen, ronde torens, deuren met houtsnijwerk, terrassen 

en prachtige moskeeën.    Architectonische hoogstandjes zijn het Livingstone huis, de Guliani Brug 

en het Huis van Wonderen: een paleis dat in 1883 is gebouwd onder sultan Barghash.                                              

Tot aan de 19e eeuw was Stone Town een belangrijk handels-centrum voor kruidnagels en de 

Arabische slavenhandel.                                                                                                                                      

Klein weetje: Het is de geboortestad van Freddy Mercury, de overleden zanger van Queen.                                                              

 

     House of Wonders 

 



Het noordelijk deel van Zanzibar is een wereldbekende plek voor duikers allerhande en 
snorkelaars.  Er zijn heel wat duikcentra die je alle mogelijke materiaal aanleveren. 

            

 

Het gestructureerde koraalrif dat de eilanden Unguja en Pemba omringen zorgen ervoor dat er 

onderwaterleven in overvloed is. Er is een goed zicht van zo’n 20 tot 60 m en een jaarlijks 

gemiddelde watertemperatuur van  27°C, ideaal dus.                                                                                   

Er zijn diverse duikcentra op het eiland aanwezig; de meeste geven cursussen met gebruik van het 
internationale PADI systeem van duikopleidingen.  

Duiken op Zanzibar is niet alleen beperkt tot beginners. Ook ervaren scuba duikers komen aan hun 
trekken, en je kan er ook nachtduiken en duiken met sterke stroming.  

In diepere wateren strekken weelderige koraaltuinen zich uit zover als het oog kan zien en grote 

“sportvissen” (barracuda, kingfish, tonijn en wahoo) jagen samen met de Napoleon lipvis, grote 

manta roggen en haaien. Minder diepe wateren zijn een speeltuin voor tropische vissen waaronder 

een grote diversiteit aan Indo-Pacifische zeefauna. 

 



 

De cultuur van Zanzibar is ook geheel uniek, al was het maar door de mix van de originele 

bevolking én de vele invloeden van andere volkeren die er “gepasseerd” zijn. 

                           

                         

   

          

Massa’s markten in Zanzibar, van ’s 

morgens tot ’s avonds laat en voor 

elk wat wils, maar uiteraard véél 

kruiden !  



Drie nachten in QAMBANI LUXURY RESORT  5* in Michamvi. 

Het is een verzameling van “villa’s” in een heuse brousse, subliem qua inrichting en ligging. 

Het hotel is geboekt voor drie nachten onder het All Inclusive systeem (full board/DBB). 

 

Hier enkele kiekjes :  

    

                 

 

        



 

 

 

 

 



      

 

       

 

 

DAG 15 :  Laatste dag genieten… We moeten pas rond 17u rechtstreeks vanuit Zanzibar Airport 

met Ethiopean naar Addis terugvliegen met aansluiting naar Brussel (aankomst DAG 16 rond 

7u15). 



LOGIES OVERZICHT  : 

 

In ARUSHA  :     https://www.siringit.com/collection/siringit-villa/  2 nachten + 1 nacht   

Bij NGORONGORO :  https://www.rhotiavalley.com/   2 nachten 

In de SERENGETI :  https://siringit-serengeti-camp.com/   2 + 1  nachten              

         https://www.siringit.com/collection/siringit-migration-camp/   2 nachten  

OPTIE / VERLENGING :  In ZANZIBAR :  https://www.qambani.com/  3 nachten 

 

PRIJS in basis :   Quasi “alles”…                    

Reis gaat pas door als er 4 deelnemers in één jeep zitten.                   

Afhankelijk van aantal deelnemers : het goedkoopst per persoon bij een groepje van 6 personen 
(in één luxe jeep), uiteraard duurder als je maar met 4 in die jeep zit. 

 

                  Migration in TANZANIA  :   Bij een groep van 6 personen 

                        8.867 €  per persoon (kamerdelend in dubbel of twin-bedded room) 

                   MET UITBREIDING ZANZIBAR :   

                       11.312 €  per persoon (kamerdelend in dubbel of twin-bedded room) 

 

         OF :  Migration in TANZANIA  :   Bij een groep van 4 personen 

                        9.602 €  per persoon (kamerdelend in dubbel of twin-bedded room) 

                   MET UITBREIDING ZANZIBAR :   

                      12.109  €  per persoon (kamerdelend in dubbel of twin-bedded room) 

 

Inbegrepen:   

Logies zoals beschreven.  

Maaltijden : Systeem all-in (full board) , dranken (behalve water) niet inbegrepen.  

4x4 safariwagen, zitplaats aan het venster gegarandeerd, open dak met platform.                 

Onbeperkt aantal km, met een chauffeur gids. Dit zijn hoog opgeleide rangers.  

Alle inkom van de parken, conservatie en gemeenschapsbijdrage.  

Alle transfers zoals vermeld.  

Lokale vlucht Seronera – Arusha op dag 11.  

Lokale vlucht Arusha – Zanzibar Airport  voor de uitbreiding naar Zanzibar 

 

https://www.siringit.com/collection/siringit-villa/
https://www.rhotiavalley.com/
https://siringit-serengeti-camp.com/
https://www.siringit.com/collection/siringit-migration-camp/
https://www.qambani.com/


 

Niet inbegrepen: 

Internationale vluchten.  Geschat op  1.250 EUR in juli/aug.  Business op aanvraag. 

Fooien, sterke dranken & wijnen zoals vermeld. 

Visum, momenteel 50 dollar, best online aan te vragen, dit gaat zeer vlot.  

Persoonlijke uitgaven.   

Reisverzekeringen  (Vraag ons info).  

Extra Nederlandstalige begeleiding van Mevr. Monica Elens (echtgenote David Meta, eigenaars 

DaMona Safaris) tijdens de rondreis op vasteland Tanzania (niet in Zanzibar) op aanvraag mits 

supplement (afhankelijk van aantal personen in de reisgroep). U wordt opgevangen bij 

aankomst in Tanzania, gans de route begeleid en uitgewuifd op de luchthaven bij vertrek (of 
naar Brussel of naar Zanzibar).  

Volledig Nederlandstalige begeleiding van iemand van het team van Travel Architects tijdens de 

rondreis op vasteland Tanzania (niet in Zanzibar) op aanvraag mits supplement (afhankelijk 

van aantal personen in de reisgroep). We gaan dan mee vanuit Brussel naar Tanzania en komen 

terug mee naar Brussel of we zetten jullie op het vliegtuig naar Zanzibar als je de uitbreiding 

neemt.  

Betaalvoorwaarden : 

Bij boeking 40%  --  Drie maand voor afreis : 30%  --  Zes weken voor afreis : saldo 30% 

 

                ©TRAVEL ARCHITECTS  dd.6/12/2024 

 

www.travel-architects.be 

Travel Architects is onderdeel en merknaam van VZW Sustainable Community 

Grote Steenweg 91 – 9840 De Pinte  

+32 474 372661 (phone & WhatsApp)       

 

                         

http://www.travel-architects.be/

